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• Introductie 
Welkom in deze vesper, een avondgebed. Het vesper kent een 
lange traditie binnen de Christelijke Kerk. Vespers zijn korte 
samenkomsten met Bijbellezing, stiltes en gebed. Al vele 
eeuwen lang kent de Christelijke Kerk de zogenaamde 
getijdengebeden, die op vaste tijden worden opgezonden. 
Bijvoorbeeld de morgengebeden (de lauden) en de 
avondgebeden (de vespers). Zo wordt Psalm 3 geduid als een 
morgengebed en Psalm 4 als een avondgebed. Vespers zijn 
eigenlijk gebedsdiensten.  
 
Het is nu een aantal jaren dat we in de ‘stille week’ tussen 
Palmzondag en 1e Paasdag en naast de dienst op Goede 
Vrijdag, een vesper organiseren. Om stil te staan bij en ons te 
bezinnen op het lijden en sterven van onze Heere Jezus 
Christus. Even weg uit de hectiek van elke dag tijd nemen om 
stil te staan bij Zijn verzoenend lijden. Een vesper geeft ruimte 
om stil te zijn, tot inkeer te komen. Zo zijn we ook vanavond een 
aantal keren stil. Fijn dat u er bent en mooi wanneer dit een 
goed gebruik en misschien wel traditie binnen onze gemeente 
wordt.  
 
We lezen vanavond vooral teksten uit het Mattheus evangelie 
waarin het lijden en sterven van Christus doorklinkt. Na elke 
lezing zijn we stil en laten we ons raken door het Woord. We 
zoeken naar verdieping en stellen onszelf de vraag wat Zijn 
lijden voor ons persoonlijk betekent.   
 
Gezegend vesper! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We zijn stil als we in de kerk komen  
 

• Welkomstwoord door Arie 
 

• Votum en groet  
 

• Lezing door Arie: Mattheüs 20 : 17-19                                                                                                                              
16En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam Hij de twaalf 
discipelen onderweg apart bij Zich en zei tegen hen:  
17Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal 
aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd 
worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;  
18en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te 
bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag 
zal Hij opgewekt worden.  
 

• Stilte  
 

• Zingen: Weerklank 147 : 1 en 2  
‘Is dat, is dat mijn Koning’ 

1.Is dat, is dat mijn Koning 
dat aller vaad’-ren wens,  
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen,  
dat riet, die doornenkroon,  
lijdt Hij die smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
2.Ja, ik kost Hem die slagen,  
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen,  
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden,  
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden,  
Hem al die jamm’ren aan.  
 



• Lezing door Henk: Mattheüs 21 : 42-44                                                                                                                            
42Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De 
steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een 
hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is 
wonderlijk in onze ogen? 
43Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u 
weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de 
vruchten ervan voortbrengt. 
44En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie 
hij valt, die zal hij vermorzelen. 
 

• Stilte 
 

• Zingen: Psalm 118 : 3 en 11  
3. Ik werd benauwd van alle zijden, 

En riep den HEER ootmoedig aan. 

De HEER verhoorde mij in 't lijden, 

En deed mij in de ruimte gaan. 

De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen; 

De HEER zal mij getrouw behoên; 

Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 

Wat zal een nietig mens mij doen? 

11. De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 
 
 
 
 



• Lezing door Anneke: Mattheüs 12 : 18-21                                                                                                                       
18Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie 
Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem 
leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. 
19Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn 
stem op de straten horen. 
20Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit 
zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. 
21En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. 
 

• Stilte 
 

• Zingen: Psalm 56 : 6  
6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 
 

• Lezing door Marleen: Mattheüs 10 : 16-22                                           
16Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees 
dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 
17Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u 
overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen 
zullen zij u geselen. 
18En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden 
omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 
19Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe 
of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven 
worden wat u spreken moet. 
20Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw 
Vader, Die in u spreekt. 



21De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te 
worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de 
ouders opstaan en hen doden. 
22En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn 
Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden. 
 

• Stilte  
 

• Orgelspel  
            

• Lezing door Aaf: Jesaja 41 : 8-13          
8Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het 
nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, 
9u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit 
haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb 
u verkozen, Ik heb u niet verworpen. 
10Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, 
want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik 
u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. 
11Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in 
woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij 
zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. 
12U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de 
mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, 
als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren. 
13Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand 
vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. 
                                                                       

• Stilte  
 
 
 
 
 
 
 



• Zingen: Weerklank 429 : 3 en 4  
   ‘Geef vrede, Heer geef vrede’  

3.Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn.  
 
4.Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een leven teken: 
Uw vrede wint de strijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gebed en heenzending door Arie                                                                                                                             
 



• Geloofsbelijdenis (deze spreken we samen uit)  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; 
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God 
de Almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de 
doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap der heiligen; 
vergeving van de zonden; 
de opstanding van het lichaam; 
en een eeuwig leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• We verlaten in stilte de kerk  
 


